
 

SLOBKOUSNIEUWS 34 jrg1 
 

 

Woensdag 7 december  2011 

 

Regen hagel donder en felle wind… niets houdt slobkousen tegen. Dat was vorige woensdag wel 

erg duidelijk. Er waren nog merkwaardige dingen te beleven! Als je wil weten of een 

paddenstoelenhoed kleverig is of niet,  geen probleem, gewoon even tegen je wang houden. Blijft 

hij kleven dan is hij kleverig! Je ziet maar wat je allemaal kan leren op zo’n wandeling met de 

slobkousjes. 

We liepen deze keer in de buurt van de Schans en de Bolisserbeek. En kijk eens wat we daar 

allemaal voor moois te zien kregen 

 

Een stilleven met Mycena’s 

 

 

 

 

 

 

 



een weelde aan 

stobbezwammetje
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een aardappelbovist volop bezig om 

zijn sporen in het rond te strooien 

 

 

 

 

 

 

 

Zo een schattig geel nestzwammetje 

 

 

 

 

 

 

 



of het indrukwekkende mycelium van de honingzwam die fataal het einde betekende van deze 

boomstam 

Vriendelijke groeten 

Jan 

 

Volgende woensdag 14 december komen we terug samen in de Wulp voor 

determinatie. We zullen bij onze avondactiviteit ook stilaan overschakelen naar mossen. 

Als er nog leuke paddenstoelen gevonden worden kunnen die natuurlijk nog altijd 

meegebracht worden, alles zal van het weer afhangen. 

 

We maken in de voormiddag uitzonderlijk ook een wandeling in de 

Dommelvallei. 

We spreken af om 9:00 uur aan de start (aan het bord met de wandelkaart) van de nieuwe 

dommelvalleiwandeling in de schansdijkstraat  in Eksel. Iedereen is van harte welkom 


